


Met mijn zelfgemaakte boot,
vaar ik weg uit jullie leven.
Het was een mooi leven.
Vaarwel.

Met pijn in ons hart nemen we afscheid van

Dick Visser

Y Alkmaar, 26 maart 1939 TApeIdoorn, 29 januari 2024

Ria 63 jaarje maatje

Rob & Monique
Esther & Hugo
Iris & Lars
Lucy¥

Peter & Sisca
Emma & llian
Yvette

Haringvliet 3
7333 MP Apeldoorn

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 3 februari om 14.30 uur in de aula van
crematorium Heidehof, Engelanderholt 95 te Ugchelen.

Dick zijn laatste wens: geen bloemen, maar een donatie aan het KWF.
Er staan donatiebussen van het KWF bij het afscheid van Dick. Dank aan dokter Hallenbeek, dokter Streep en Janneke Blaauw.



