
 

 

 



Wist je dat...... Bridgeclub Klaver Vier in maart 1956 werd opgericht? 

Wist je wat er in dat jaar nog meer gebeurde? 

 Start Eredivisie voetbal 

 Lancering eerste NTS Journaal op tv 

 Onthulling van het  Nationaal Monument op de Dam 

 Nederland trok zich terug van de Olympische Spelen uit protest tegen de Sovjet-inval in 

Hongarije 

 De eerste transatlantische telefoonkabel werd in gebruik genomen 

 Jan Peter Balkenende werd geboren. 

 

Wist je dat…..  

Als klaver Vier een mens was geweest dan had hij Henk geheten en dan hadden 

we hem als volgt gevierd:  

🎉 Henk 70 jaar! 🎉 

Geboren en getogen in het mooie Noord-Holland groeide Henk uit tot de nuchtere, warme en 

energieke man die we vandaag vieren. Al zeventig jaar lang staat hij stevig in het leven — met 

humor, doorzettingsvermogen en altijd een sportieve instelling. 

In 1985 trouwde hij met de liefde van zijn leven. Samen bouwden zij een hecht en liefdevol gezin op. 

De komst van hun kind maakte hun geluk compleet. Henk is een trotse vader en geniet zichtbaar van 

alles wat het gezinsleven hem heeft gebracht. 

Wie Henk kent, weet dat stilzitten niets voor hem is. Zijn hoofd blijft scherp aan de bridgetafel, waar 

hij met strategie en een vleugje bluf menig spel naar zijn hand zet. Ook puzzels zijn aan hem wel 

besteed — geen hersenkraker is te moeilijk! 

Sport zit in zijn bloed. Of het nu gaat om zelf actief bezig zijn of vol enthousiasme een wedstrijd 

volgen, Henk leeft mee, moedigt aan en blijft altijd in beweging. Die energie typeert hem: actief, 

betrokken en altijd klaar voor een nieuwe uitdaging. 

Op zijn zestigste ging hij met pensioen — maar van stilzitten was geen sprake. Integendeel! Het gaf 

hem juist de ruimte om nóg meer te genieten van het leven, van zijn hobby’s en van de mensen om 

hem heen. En dat doet hij met volle teugen. 

Vandaag vieren we niet alleen zijn 70ste verjaardag, maar ook zeventig jaar vol inzet, liefde, 

sportiviteit, gezelligheid en levenslust. 

Henk, van harte gefeliciteerd! 

Op naar nog vele gezonde, actieve en gelukkige jaren! 🥂 

 



Dank aan onze leden met hun bridgeverhalen die dit jaar ook 70 worden, met name 

Henk Bosch, Bert Brummel, Henk Walma, Ans Heersema, Carla de Koster. 

 

Het jubileumcadeau van Klaver Vier voor haar leden 

Klaver Vier heeft bridgemates van ruim 23 jaar oud. We merken aan de bridgetafels dat ze 

aan het verslijten zijn. Sinds kort zijn er nieuwe bridgemates te koop die naast de oude 

gebruikt kunnen worden.  

Het leek het bestuur een mooi cadeau voor de leden van Klaver Vier om 20 nieuwe 

bridgemates aan te schaffen die het plezier aan de bridgetafel zullen vergroten. 

De feestcommissie heeft bedacht dat we gezamenlijk taart gaan eten tijdens onze 

jubileumweek van 8 tot 15 maart. 

Er zijn vrijwilligers die een taart gaan bakken. Alvast bedankt daarvoor en deze zullen ons 

aan het begin van ons speelmoment heerlijk smaken. 

Daarnaast gaan we nog een leuke bridge-activiteit ondernemen op donderdag 21 mei, vanaf 

half 11, houd je agenda leeg.  

Tijdens de jubileumweek zal de aap uit de mouw komen waar we naar toe gaan. 



Noteer 21 mei alvast in je agenda 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

Een terugblik op  

70 jaar Klaver Vier 

Als ik met onze leden praat over het oude 

Klaver Vier dan hoor ik over de goede tijden die   

de beginjaren waren. Veel leden, we behoorden   

tot de grootste bridgeclubs van Nederland, met  

over de 300 leden spelend in 6 à 7 verschillende lijnen,  

allemaal goed gevuld.  

Later verhuisden we van de kerk naar de kantine van een  

sporthal die erg galmde. 

Deze verhuizing heeft ons veel leden gekost. Later  

werd het vooral de toenemende leeftijd van onze  

leden waardoor het ledental zeker is gehalveerd.  

Met de integratie van de drie bridgeclubs in het  

Denksportcentrum Noord (ANRB De Parel, Drive Inn  

en Klaver Vier) is er weer een stevige basis voor de  

toekomst gelegd.  



Praat je over evenementen dan hoor je de Nacht van  

Klaver Vier, waar bridgen gecombineerd werd met heerlijk  

eten en voldoende te drinken, cabaret en ochtend-    

gymnastiek, bedacht en uitgevoerd door enkele actieve  

leden. Dit hebben we zeker 10 jaar gedaan.  

Onvergetelijk.  

Ook de sinterklaasvieringen waren legendarisch,  

met als hoogtepunt een gedicht op maat voor enkele  

leden. 

Een jubileum waar nog veel over gesproken wordt is die  

keer dat we met de bus naar een boot gebracht werden  

en al varend over het IJsselmeer gebridged hebben.  

Mede memorabel doordat er kruiend ijs was op het  

IJsselmeer en het onzeker was of we konden uitvaren. 

 

Alvast voor in de agenda 

Vrijdagavond-bridge – 20 maart en 17 april. 

We nodigen je van harte uit om eens met ons mee te bridgen. Gezelligheid staat voorop en 

de prijzen worden verloot. 

Inschrijven bij Nicoline nicolineoor@gmail.com 

Houd donderdag 21 mei vrij, nadere informatie volgt. 

 

Afmelden voor een speelmoment of een hele competitie 

Afmelden kan NIET VIA DE WEBSITE maar UITSLUITEND via de betreffende wedstrijdleider. 

Onderstaand vind je de huidige wedstrijdleiders met hun mailadres: 

Dinsdagmiddag  Arnold Dullaart arnold.dullaart@gmail.com 

Dinsdagavond  Ria Visser  visser.1@kpnmail.nl  

Woensdagavond Nicoline Oor nicolineoor@gmail.com  

Donderdagmiddag Gerard Docter gerard1814@gmail.com 

 

Wie helpt Klaver Vier?? 

We zoeken iemand die het leuk vindt om ons te promoten, denk aan het Facebook account up to 

date houden of onze nieuwsbrief mede verzorgen. 

Lijkt je dit wat voor jou? Meld je dan bij mij, zie mail onderaan de nieuwsbrief. 

 

Bij dezen wil ik ook een oproep doen voor vrijwilligers die willen helpen met de Startclub. Je taak 

wordt dan begeleiden en soms meespelen met de beginnende bridger. 

Heel leuk en een fijne manier om enthousiast onze sport te vertegenwoordigen. 
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Koffertje voor thuisbridge 

Een koffertje voor thuisbridge kun je regelen bij Janny Krans: tel: 06 47953959,  

Quarles van Uffordlaan 185. Het lenen van een koffertje kost € 4.  

 

Vriendenloterij 
De Vriendenloterij levert jaarlijks een heel mooi bedrag op. Veel leden van Klaver Vier hebben onze 

club als goed doel aangegeven. Wil je alsnog lid worden van de Vriendenloterij of ben je al lid en wil 

je het goede doel veranderen in Klaver Vier dan kan dat op onderstaande manier. Niet-leden kunnen 

dit ook doen.  

● Bel 0880201020 

● Kies optie 5 

● Geef de Benicode 20642 door. Dat is de code van Klaver Vier. 

 

Heb je nog kopij voor de volgende nieuwsbrief?  

Ik houd mij warm aanbevolen, nicolineoor@gmail.com en wens jullie allen veel sportieve 

bridgemomenten en een onvergetelijk 70-jarig jubileum! 

 

Groet en tot aan de bridgetafel, 

Nicoline Sanders 
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